
  

Plichtverzuim door ambtenaren

Ondergetekende op wacht zijnde van 28/29 
September 1954 trof bij de controle om 4.30 
uur in de cellenvleugel bewaarder A.E.W. in de 
kiosk aan zittende bij het bureau met de hand 
onder zijn hoofd te slapen.

Ondergetekende bleef even staan om zich te 
overtuigen of W. werkelijk in slaap gevallen was, 
rammelde met de sleutels en schuivelde met de 
voeten en liep verder, het oog houdende op 
bewaarder W., die daarop wakker schrok.

Ondergetekende ging daarop naar cel 12 om 2 
man die op transport moesten koffie te geven, 
maar eerst nog bewaarder Werkman 
toevoegende, je moet daar niet met de ogen 
dichtzitten. 

Bij de volgende controle heeft ondergetekende 
bewaarder W. er weer op gewezen, dat hij 
daarnet het te pakken had, waarop bewaarder 
W. antwoordde " ik was even weg".

Leeuwarden, 29 September 1950. De 
Hoofdbewaarder,
W.g.W.H. Voor eensluidend afschrift,


